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Voorwoord

Groei en eenheid
In samenwerking in kerkenraad, in geloof(svisie)
maar zeker ook als één gemeente 

Kerkgebouw
Keuze en verbouw, 
waardoor er duidelijkheid is 

Aan het werk
Een steeds duidelijker beeld en uitlijning van 
hoe wij onze kerkelijke organisatie zien

Kernresultaten 2024

‘Als Nieuw’, het jaarthema van het seizoen 2024 – 2025. Ons Jaarverslag 2024 ademt in de 
verslagen dit thema ook. In verschillende activiteiten, vooral in het najaar komt dit wel terug. 
De verbouwing, de renovatie en de herinrichting van onze kerk aan de Utrechtseweg werd in 
de laatste voorbereidingen voor aanvang sloop/bouw in januari 2025 bijna het symbool van dit 
thema: Zorgvuldig is de kerk leeggehaald en zijn spullen bekeken op herbruikbaarheid. Eén van die dagen was 
ik er zelf ook bij en ik heb me verheugd in de bonte verzameling mensen die aan de slag was en met belangstel-
ling gezien hoe zorgvuldig mensen met alles omgingen. En als er een nieuw thema van start gaat is onze kerk 
letterlijk Als Nieuw! 

Maar ik lees nog meer over “herijken, opnieuw bedenken” hoe we dingen gaan doen: het pastoraat bijvoorbeeld 
moet gedwongen door steeds minder helpende handen de zaken anders gaan aanpakken: ‘als nieuw’, dus met 
behoud van het goede en genoeg aandacht voor gemeenteleden toch nieuwe wegen ingaan. Gelukkig hebben 
we nog veel actieve leden die hoe dan ook iets doen. Wat dat betreft gaat de volgende zin uit een bekend lied 
(letterlijk) niet voor ons op: “Stil maar wacht maar alles wordt nieuw”. Nee, we wachten niet stil maar gaan met 
elkaar op weg naar wat ‘als nieuw’ en ook nieuw zal zijn. Waar we weten dat God ons nooit, maar dan ook nooit 
loslaat en met ons meegaat.

Ik wens u veel leesplezier en mocht u vragen hebben over de inhoud van het jaarverslag, 
dan weet u ons te vinden!

Willemijntje Klein-Engel, voorzitter kerkenraad.
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Algemeen 
Begin 2024 bestond de kerkenraad uit 18 leden. In ok-
tober waren 4 leden aftredend en zijn allen herkozen. 
Om privéredenen zijn twee kerkenraadsleden tussen-
tijds afgetreden. De kerkenraad bedankt hen voor het 
werk dat zij voor onze gemeente hebben verzet. 

Gelukkig is in oktober ook 1 nieuw kerkenraadslid 
bevestigd: Jannet Pausma-Snapper  als diaken. De 
kerkenraad maakt gebruik van een vaste notulist, die 
alle kerkenraadsvergaderingen bijwoont.

De samenstelling van het moderamen is in heel 2024 
gelijk gebleven: preses Willemijntje Klein – Engel, 
waarnemend preses tevens assessor Alexander van de 
Pol, scriba Ton de Roos, waarnemend scriba tevens 
assessor  Harm Wezel, predikant ds. Wouter Koelewijn 
en predikant ds. Joke Quik - Verweij

In 2024 heeft de kerkenraad 10 keer vergaderd. De 
volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde.

Beleidsplan 
Het beleidsplan is in 2024 herzien en door de kerken-
raad vastgesteld. Tijdens een gemeenteavond zijn de 
gemeenteleden hierover geïnformeerd. Het beleids-
plan is op de website in te zien.

Inzet predikanten 
Ds. Wouter Koelewijn heeft in oktober 2024 zijn eme-
ritaatgerechtigde leeftijd bereikt. De kerkenraad prijst 
zich gelukkig omdat hij aangaf twee jaar langer als 
predikant voor onze gemeente actief te willen blijven, 
maar dan voor circa 3 dagen per week.

Ds. Joke Quik – Verweij gaf aan dat zij tijdelijk terug 
wil naar 4 dagen werken. De kerkenraad heeft met 
beide verzoeken, na ook de gemeente te hebben 
gehoord, ingestemd. De kerkenraad heeft vervolgens 
ook de werkplannen van beide predikanten vastge-
steld.

De Veilige Kerk  
De kerkenraad heeft het beleid met betrekking tot De 
Veilige Kerk vastgesteld. Tijdens een gemeenteavond 
zijn alle gemeenteleden hierover geïnformeerd. In 
2025 gaan we aan de slag met de verdere uitwerking. 
Dit betekent dat er vertrouwenspersonen actief gaan 
worden en dat voor gemeenteleden, die zich voor 
onze gemeente inzetten en zo in aanraking komen 
met kwetsbare mensen, een Verklaring Omtrent Ge-
drag wordt opgevraagd.

Inzet lectoren 
De kerkenraad heeft vastgesteld dat lectoren in princi-
pe alleen worden ingezet bij bijzondere diensten.

Financiën 
De kerkenraad heeft in 2024 de jaarverslagen over 
2023 van het College van Kerkrentmeesters en van 
het College van Diakenen vastgesteld. Ook heeft de 
kerkenraad de begrotingen 2025 van beide colleges 
vastgesteld. Zo ook de beleggingsstatuten voor beide 
colleges.

Gebouwen 
In 2024 heeft de kerkenraad besloten om het kerkge-
bouw aan de Kerkstraat te verkopen aan een project-
ontwikkelaar. Deze gaat de kerk geschikt maken voor 
appartementen en woningen en gaat onderdak bieden 
aan Huis van Renkum. Tijdens een gemeenteavond 
zijn alle gemeenteleden geïnformeerd. Naast de ker-
kenraad waren ook de gemeenteleden verheugd dat 
het kerkgebouw beschikbaar blijft voor sociaal werk.

Verder is in 2024 de opdracht tot verbouw van de kerk 
aan de Utrechtseweg gegeven. De verbouwing loopt 
voortvarend, niet in de minste plaats doordat sommi-
ge gemeenteleden hierin enorm actief zijn. De plan-
ning is dat na de zomer 2025 de kerk aan de Utrecht-
seweg wordt betrokken als definitieve plek voor de 
vieringen van de Eredienst.

Kerk-app 
De kerkenraad heeft, op advies van de werkgroep 
Communicatie, besloten om de kerkapp van Donkey 
Mobile voor onze gemeente te implementeren. Op 
deze manier kan de communicatie met en tussen 
gemeenteleden worden versterkt. Verwacht wordt dat 
de app in de loop van 2025 actief wordt.

!nclusion 
Een van onze gemeenteleden, Lianne de Buck, is in 
2023 gestart met haar project !nclusion. Met dit pro-
ject beoogt zij een school voor gehandicapte kinderen 
in Ghana op te starten en hiermee ook de acceptatie 
van deze kinderen in de maatschappij te verhogen.  
De kerkenraad steunt !nclusion en in het bijzonder 
Lianne de Buck bij het slagen van dit project. Vorig 
jaar meldden wij dat de diaconie dit project financieel 
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steunt en onze gemeente op verschillende momenten, 
tijdens Erediensten en bijeenkomsten, aandacht voor 
dit bijzonder mooie project heeft gevraagd. In 2024 
is vastgesteld dat deze ondersteuning ook vanaf 2025 
wordt voortgezet.

Kennismaking met ds. Rebel 
Sinds september 2023 is ds. Rebel de classispredi-
kant van de classis Gelderland Zuid & Oost, de classis 
waaronder onze gemeente valt. In juni heeft ds. Rebel 
de kerkenraadsvergadering bijgewoond en heeft de 
kerkenraad in een prettig gesprek kennis met haar 
gemaakt.

Raad van Kerken 
Binnen de burgerlijke gemeente Renkum is al een 
Raad van Kerken actief, namelijk in Oosterbeek, Door-
werth en Wolfheze. Dit is een samenwerking tussen 
de verschillende kerken in de gemeente Renkum, 
waar gezamenlijk activiteiten worden opgepakt en die 
elkaars activiteiten kunnen promoten. Tot nu toe nam 
onze gemeente kennis van deze activiteiten. In 2024 
heeft de kerkenraad besloten om lid te worden van de 
Raad van Kerken en daarmee actief aan het overleg en 
eventuele activiteiten deel te nemen.

Samen geloven in Renkum 
In 2024 is een initiatief ontstaan vanuit christenen 
uit onze dorpen die graag zichtbaar het geloof met 
de buurt willen delen. Ds. Joke Quik – Verweij heeft 
namens onze gemeente een bijeenkomst hiervan 

bijgewoond. Doel van het initiatief is ontmoeten en 
werken aan Gods koninkrijk in onze dorpen. Daarvoor 
worden de missies/activiteiten met elkaar gedeeld en 
wordt gekeken wat gezamenlijk wordt opgepakt.

Bestuurslid Martinus van Riessenstichting 
De kerkenraad heeft de voordracht van de heer Erik 
van Dijken als bestuurslid van de Martinus van Ries-
senstichting, een stichting die gelieerd is aan onze 
gemeente, bekrachtigd. De kerkenraad wenst hem en 
de overige bestuursleden van de Martinus van Ries-
senstichting veel succes met het mooie werk dat deze 
stichting voor onze gemeente verricht.

Tenslotte 
De kerkenraad kijkt dankbaar terug op een jaar, waarin 
velen van ons zich hebben ingezet voor onze ge-
meente. 

Het aantal gemeenteleden dat zich inzet, loopt te-
rug. Dat baart zorgen. Zonder ieders inzet kan onze 
gemeente geen gemeente zijn, zoals wij dat allemaal 
graag willen. 

De kerkenraad spreekt zijn hoop uit dat meer mensen 
bereid worden gevonden om taken (groot of klein) op 
te pakken.
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Het nieuwe jaar startte voor mij vrij snel met totale 
dienstbaarheid vanwege rouw en voorgaan in 

rouwdiensten. Dit was niet de opmaat tot een jaar 
met enorm veel momenten van afscheid. Natuurlijk 
ben ik graag als pastor nabij in slechte tijden en is elk 
verlies moeilijk. Maar het is voor een voorganger ook 
mooi als er een balans is én er goede tijden tegen-
over staan. Ik herinner met vreugde de trouwdienst 
van echtpaar Martelli-Hendriksen in ‘de Hortus’ te 
Leiden, de doop van Anne Zijlstra, de belijdenis-
dienst van Evelien Klein, Mick Sabandar en Anka 
de Waard maar ook de getuigenis van Sieùwke van 
Ballegoijen op zondag 25 augustus. Zo waren er ‘in 
en om’ de kerk tranen van vreugde en verdriet. 

Via ‘Zinzoeken’ kwam er genoeg op mijn ‘vor-
ming- en toerustings’- bordje. De Open Deur Kring 
las verder. De Leeskring besloot dit nog tot en met 
zomer van ’24 te doen. Kees Posthumus en Sjuul 
Beerda kwamen halverwege februari met hun thea-
terprogramma langs: daarvan genoten vele mensen, 
ook voor mij onbekende! Uitvaartbegeleider Annelies 
Grabijn informeerde belangstellende gemeenteleden 
in ‘de Spreng’ over dat wat bij een uitvaart hoort. 
Op 7, 8 en 9 juni was in de kerk aan de Kerkstraat de 
reizende tentoonstelling ‘Slavernij’. Als gastvrouw 
ontving ik een geïnteresseerd groepje mensen. Met 
de groep ‘Samen geloven in Renkum en Heelsum’ 
vulden we 2e Pinksterdag in met verschillende acti-
viteiten onder de noemer ‘Feest van de Geest’. Het 
bracht ruim 50 mensen op de been en dat zorgde 
voor nieuwe ontmoetingen. We beraden ons nog 
over een zinvol vervolg.  

De catechese kreeg ook een vervolg. Dat geldt even-
eens voor de wijkontmoetingen, verjaardagsontmoe-
tingen en de Zomerkerk. De maandelijkse inloopmid-
dagen inclusief de paaseditie en kersteditie, brachten 
geen grote groepen mensen bijeen, ondanks de vele 
verzoeken vanuit de gemeente. Dat betekent dat een 
stukje herbezinning volgt. Een (ver)nieuw(d) kerkelijk 
gebouw kan wellicht ook bijdragen aan het vinden 
van de juiste plannen. Herbezinning is ook gaande 
over het pastoraat. Voor georganiseerd ‘omzien naar 
elkaar’ ontbreken voldoende ambtsdragers en taak-
dragers. Dat is een punt van grote zorg. De hamvraag 
is wat wil en kan de middengroep hierin betekenen? 
Kan de kerkenraad ook een beroep doen op hen die 
op zondag of door de weeks een beroep doen op de 
kerk?

De soepzondagen hielpen om intergenerationeel te 
praten over liturgie zodat persoonlijke voorkeur qua 
lied en muziek helder werden. Het gemeentewerk 
was naast huisbezoek ook verbonden met wandel-
dates en zieken(huis)bezoek. De middengroep heeft 
zelf nauwelijks meer eigen activiteiten opgestart. Wel 
werden er handjes vanuit deze kring geleverd bij de 
startzondag, de slotzondag en de Bazaar. Dat laatste 
event is een feestelijke tweedaagse voor jong en oud 
die ook flink wat geld genereerd. Op zo’n moment 
voel ik echt dat we samen aan het werk zijn voor de 
kerk! 

In Samenklank, op de website, in Rijn en Veluwe en 
via de nieuwsbrief of via gewone post laat ik van me 
horen. Ik krijg steun van de Werkgroep communicatie 
en hun expertise is creatief en welkom.

2. Ds. Joke Quik-Verweij

lees verder op de volgende pagina >
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Mijn zomervakantie startte laat, pas vanaf week 35. 
Terugkijkend was deze periode vanaf Pasen zonder 
nauwelijks vrije dagen te lang. Ik heb het voorne-
men om in 2025 vaker een week rust in te plannen. 
Mijn vaste vrije (maan)dag die in november is gestart, 
zorgt inderdaad voor meer mogelijkheden tot per-
soonlijke ontspanning. Daar pluk ik én daar plukt u de 
vruchten van!    

Op vergadergebied was ik her en der van de partij. 
Ook was ik onderdeel van de ad-hoc commissie ‘Be-
leid’. In klein comité haalden we samen 4 aandachts-
punten op die door de gemeente waren aangeleverd 
en die door de kerkenraad werden overgenomen: 
‘Aansprekende muziek, ‘Verbindende ontmoeting’, 
‘Houvast gevende verkondiging’ en ‘Diaconaal be-

wustzijn binnen/buiten onze gemeente’. In de ker-
kelijke praktijk is muziek inderdaad een item dat vele 
gemoederen bezighoudt. Als pastores zoeken we 
met de (nieuwe) muziekgroep, organisten en kerken-
raad naar passende routes voor onze gemeente die 
recht doen aan behoeftes en wensen.         

Samengevat: het jaar 2024 was een vol jaar waar-
in veel gebeurde, buiten pastoraal lief en leed om. 
Memorabel is en blijft de ruimte die collega Wouter 
en ik als – inmiddels – parttime pastores krijgen en 
elkaar geven. Memorabel is het vertrouwen dat ik 
steeds weer ondervind bij ontmoetingen van hart tot 
hart. Memorabel is ook de inzet van de vrijwilligers 
met wie ik de handen en voeten van Jezus mag zijn. 
Zonder u geen unieke kudde!

... Memorabel is de inzet van de 
vrijwilligers met wie ik de 

handen en voeten 
van Jezus mag zijn.

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,

verlegt de grens van water en van zand.

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,

dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

Soms lijkt het of de wereld is vergaan,

geen hand voor ogen en geen weg te gaan.

Je valt en bent te moe om op te staan.

De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!

Wie zich verliest in droefheid en gemis,

vergeet wat was en bleef en komt en is.

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,

geloof in “ooit is alles héél en goed”.

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.

Er is nieuw leven aan de overkant.

♥♥

♥

Gedicht: Joke Verweerd, bron: petrus.protestantsekerk.nl

Toekomst



Het jaar 2024 was een roerig jaar. Voor het gevoel 
van veel mensen kwam een oorlog dichter-

bij, juist ook hier in Europa. Daarbij valt van onze 
oude bondgenoot Amerika waarschijnlijk minder te 
verwachten dan we gewend waren. Onzekerheid en 
angst alom. In dergelijke situaties zoekt een mens 
naar troost en houvast. Ik heb vaak horen zeggen: 
“Er moet eerst weer oorlog komen, dominee, dan lo-
pen de kerken weer vol”. Voorlopig zie ik dat laatste 
nog niet. Wel lijkt er in de samenleving een steeds 
grotere vraag naar zin te zijn. 

Terug naar de kerk. Onder de reguliere kerkgangers 
ontwaar ik een meer dan gewone behoefte aan 
bemoedigende woorden. Ik word er ook voor be-
dankt als die in de dienst hebben geklonken. Maar ik 
zie geen toename in de kerkgang. Voor mijn gevoel 
wordt de kerkgang steeds meer optioneel: het is een 
van de mogelijkheden om inhoud te geven aan de 
zondagmorgen. En mocht je er al toe besluiten, dan 
heb je ook nog de keuze om naar het kerkgebouw te 
gaan of thuis te kijken en te luisteren. Anders gezegd: 
in de bank of op de bank.

Intussen gaan we in de kerk op de oude voet verder. 
Ook in het jaar 2024 waren er kringen, wijkontmoe-
tingen e.d. Aan sommige daarvan gaf ik leiding, bij 
andere activiteiten was ik op zijn minst betrokken. Ik 
meen ook hier een afname van de belangstelling te 
bespeuren.

Het doet de (voor mij: open) vraag rijzen wat de men-
sen dan wél interesseert.

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer stelde dat 
we tijden kunnen beleven dat we ons als kerk moeten 
beperken tot bidden, wachten en het goede doen. 
Dat denk ik (tot nader order) ook. Aan de andere kant 

hoop ik niet dat ik dit Bonhoeffer te makkelijk nazeg, 
uit denkluiheid.

De verkondiging doe ik als altijd met veel plezier. Ik 
ben en blijf ervan overtuigd dat het evangelie en het 
geloof ook in onze tijd een belangrijk, vertroostend 
en inspirerend denkkader bieden. Daar wil ik de men-
sen graag van overtuigen.

Voor mijzelf blijft het lezen in de Bijbel een ontdek-
kingstocht. Ik zie steeds meer dat de Bijbel meer en 
dikwijls ook iets anders zegt dan er lijkt te staan. Wij 
– ik schaar mezelf daar zeker ook onder – denken 
veel te makkelijk al wel te weten wat er staat. Dat 
komt in de regel doordat wijzelf een bepaalde, door 
de traditie gevormde betekenis in de teksten leggen. 
Ik bid steeds om een open en onbevangen houding 
tegenover de Bijbelteksten.

Voor een klein deel, in de maanden november en 
december, was ik voor het eerst in mijn leven part-
time-predikant. Het valt niet mee om aan deze 
nieuwe situatie te wennen. Ik ben in ieder geval blij 
met de mij geboden mogelijkheid om langzaam te 
wennen aan het volledige emeritaat.

Tenslotte mijn doelen en verlangens voor 
de toekomst:

1. De oude structuren lijken niet meer te voldoen. 
Hoe nieuwe te vinden?

2. Meer betrokkenheid van ons als kerkleden. Wat is 
hiervoor van de kant van de kerk nodig?

3. Meer kracht van de Heilige Geest. Daar kunnen we 
alleen maar om bidden.

3. Ds. Wouter Koelewijn

... Ik ben en blijf ervan overtuigd 
dat het evangelie en het geloof 
ook in onze tijd een belangrijk, 
vertroostend en inspirerend 
denkkader bieden.
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De kortste samenvatting van het werk van het 
College van Kerkrentmeesters in 2024 is het 

toewerken naar de ingebruikname van het verbouwde 
kerkgebouw aan de Utrechtseweg in 2025 en on-
dertussen ervoor te zorgen dat de gebouwen goed 
bruikbaar blijven, de administratie en het geldbeheer 
op orde zijn en onze verplichtingen naar de landelijke 
kerk worden nagekomen.

Verbouwing 
Gelukkig wordt het CvK daarbij geholpen door veel 
mensen en commissies. Voor de kerkverbouwing wa-
ren er de twee werkgroepen, aangevoerd door Anneli 
Langbroek en Krijn van Zwieten. Na de zomer zijn deze 
werkgroepen min of meer samengevoegd en heeft 
Krijn het laatste stuk afgemaakt tot het punt dat we 
een compleet pakket met de beschrijving van het werk 
klaar hadden. Dit vormde de basis voor de definitieve 
bouwtekeningen, de selectie van de aannemer en de 
indiening van de bouwvergunning. De bouwvergun-
ning kwam eind november en de overeenkomst met 
de aannemer werd op 16 december getekend. Een 
mooie markering van een lang traject met een grote 
inzet vanuit de werkgroepen en een fijne ondersteu-
ning door Architektenburo Gelderland.

Lentebazaar 
Een ander groot brok werk voor de financiën van de 
kerk waar heel veel mensen bij helpen is de jaarlijkse 
Lentebazaar. Hiervoor zijn bij de voorbereiding een 
stuk of 20 mensen actief bezig en op de bazaar zelf 
nog veel meer. Op de vrijdagavond was het koud en 
regenachtig en dus niet ideaal voor een bazaar, maar 
op de zaterdag was het mooi weer waardoor er in een 
prima sfeer veel spullen naar nieuwe eigenaars gingen 
en de kerk een flinke bijdrage voor de begroting kreeg.

Archief, administratie, Samenklank 
Verder krijgt het CvK hulp van de Ledenadministrateur 
die netjes alle mutaties in de adressenbestanden bij-
houdt, de Coördinator voor Samenklank die maande-
lijks de stapeltjes voor de verschillende rondbrengers 
verdeelt en veel hulp bij het uitzoeken van het archief. 
Vorig jaar noemde ik deze mega-klus ook al en nu is 
die klus geklaard voor de voormalige Hervormde kerk 
Renkum. Onvermoeibaar zijn de archivarissen daarna 
begonnen met het archief van de voormalige Gerefor-
meerde kerk.

Vele handen...  
Als laatste noem ik de mensen die hebben geholpen 
met het leegruimen van de kerk aan de Utrechtseweg 
in november. Alles moest leeg zodat de aannemer 
aan de gang kon. Een mooi voorproefje voor het werk 
wat ons later in 2025 nog te wachten staat, want dan 
zullen de we de kerk aan de Kerkstraat leeg moeten 
opleveren.

Betrokkenheid voelt rijk  
Qua bemensing mochten we Wybe Zijlstra als ouder-
ling Kerkrentmeester in het CvK welkom heten. Hij 
heeft het penningmeesterschap op zich genomen en 
daarmee zat de interim taak van Ton de Roos er op. Dit 
was voor hem een natuurlijk moment om zijn deel-
name aan het CvK te beëindigen. Dat deed hij tegelijk 
met Cornelis Bakker. Met twee mensen er uit en Wybe 
erbij bestaat het CvK nu uit 8 leden.

We voelen ons rijk met de betrokkenheid van zo veel 
mensen bij onze kerkgemeenschap en werken graag 
met jullie aan een bloeiende gemeente. Tot zegen voor 
elkaar en mensen om ons heen.

Feije de Zwart 
Secretaris College van Kerkrentmeesters

4. College van Kerkrentmeesters
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5. College van Diakenen
Het College van Diakenen bestond uit 7 personen. 

In september hebben we afscheid genomen van 
onze ZWO-diaken Mirjam v.d. Plas en onze penning-
meester Wybe Zijlstra. De taak als penningmeester is 
overgenomen door Willeke van Kan. Jannet Pausma 
is als diaken toegetreden. Zij gaat zich bezig houden 
met duurzaamheid en is tevens vice-voorzitter. De 
functie van ZWO-diaken is vacant.

Hulpvragen 
Diverse hulpvragen zijn gehonoreerd, van kleine 
financiële bijdragen tot het betalen van o.a. een 
vakantie, een financiële bijdrage voor (particuliere) 
hulp aan christenen in Irak. Deze hulpvragen kwamen 
direct binnen of via onze diakenen, website, het Huis 
van Renkum, St. Buurth of via Interkerkelijk Diaconaal 
Platform. Wanneer de diaconie niet kan helpen ver-
wees men door naar de juiste instantie.

Ouderen 
Voor de ouderen was er in april een middag met een 
stamppottenmaaltijd en in oktober werd een gezelli-
ge middag met een maaltijd georganiseerd. Er is een 
enthousiast organiserend team gemeenteleden dat 
onze diaken daarbij ondersteunde. Met kerst was er 
de gebruikelijke kerstattentie: (kerst)chocolade met 
een kerstgroet van Ds. Koelewijn.

Collectes en Goederenhulp  
In iedere kerkdienst werd gecollecteerd voor een uit-
gekozen doel waarbij een evenwicht gezocht wordt 
tussen regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Er 
werd ook aandacht geschonken aan actuele proble-
men in de wereld. Soms ondersteund door een folder 
of filmpje tijdens de dienst.
• Collectegelden en op andere wijze verkregen gel-

den werden door de diaconie beheerd en via een 
collecterooster verdeeld over de uitgekozen collec-
tedoelen. Collectedoelen en opbrengsten werden 
in Samenklank gecommuniceerd. 

• Aan de bezoekers van de Voedselbank en mensen 
die zorg ontvangen bij St. Buurth en het Huis van 
Renkum werd als kerstattentie een tegoedbon van 
de supermarkt verstrekt.    

• Dit jaar werd er voor de jeugd van het Huis van 
Renkum weer een bedrag beschikbaar gesteld aan 
de activiteitencommissie.

• Er ging maandelijks een geldbedrag vanuit de 
diaconie naar het project ‘!nclusion’ in Ghana van 
Lianne de Buck. Dit jaar heeft het Thomashuis in 
Renkum een bedrag ontvangen voor de rolstoelbus.

ZWO-groep 
Mirjam van der Plas (ambtsdrager) en Robert de Raadt 
(taakdrager) gaven samen met beide predikanten 
vorm en inhoud aan de ZWO-diensten. In 2024 is het 
collectedoel een project in Columbia om kinderen in 
achterstandswijken weerbaar te maken.                       

Communicatie 
De diaconie heeft dit jaar ook weer aandacht besteed 
aan haar zichtbaarheid. Door maandelijks artikelen te 
plaatsen in Samenklank hoopt de diaconie dat haar 
werkzaamheden beter zichtbaar zijn voor de ge-
meente. Met Kerst is aan de kerkgangers een kerst-
groet uitgedeeld.

Avondmaal 
De diaconie heeft als taak het Avondmaal voor te be-
reiden en ondersteunt bij de viering. De thuisviering 
werd verzorgd. Ook dit jaar is de Paaskaars weer door 
een diaken de kerk ingedragen.

Financiën 
Naast beheer van gelden en beleggingen heeft de di-
aconie ook het beheer over twee panden. KKG (Kan-
toor Kerkelijke Goederen) ondersteunde de diaconie 
in het beheer hiervan.



Duurzaamheid

De Groene Kerk maakt onderdeel uit van de diaconie.                                                                                                                
Leden: Lijbert Brussaard, Attie Goedhart, William de 
Jong, Wybe Lise en Clazien Middelbos. De bijeen-
komsten worden ook bijgewoond door ds. Joke Quik 
en, namens de diaconie, Harry Hulzebosch. Activitei-
ten in 2024 o.a.: Maandelijkse rubriek Groene Kerk in 
Samenklank, bijdrage aan het beleidsplan 2025-2029 
van de kerk. Kraam ‘bemenst’ bij de opening van de 
natuurtuin van het Kerkje op de Heuvel, meedenken 
over indeling kerkplein, groene kerkdiensten. 
 
Mensen sociaal afstand samenleving 
Waar nodig vond ook hier hulp plaats, hetzij financi-
eel, hetzij anderszins. Financiële ondersteuning was 
er vanuit de diaconie voor kookploeg van het Kruis-
punt (Arnhem). De kookgroep telt 14  kookgenoten 
en 3 reserve kookgenoten. In 2024 werd er 1 keer 

per maand gekookt voor Kruispunt, met uitzondering 
van de maand augustus. Er werd voor ongeveer 50 
personen gekookt. Dit zijn dak- en thuislozen, onder 
hen bevinden zich veel arbeidsmigranten die tussen 
wal en schip vallen. 
                                                                    
Jeugd  
De functie van jeugddiaken is vacant. Eén van de 
diakenen bezoekt wel regelmatig het overleg van de 
jeugdraad. Wanneer nodig ontving een jong gemeen-
telid een attentie in de vorm van een leesgroet. Ook 
werd er met Kerstmis aan deze kinderen gedacht. 
Er was een attentie voor de kinderen tijdens 
de Herdertjestocht.

Overleggen 
Overleggen van Interkerkelijk Diaconaal Platform 
werden bijgewoond.

Secretariaat College van diakenen

12

Niet maar een gebouw is de kerk, zo’n uit-de-tijdse-toren,  
dat vingertje van een dwerg tussen reuzen van flats verloren.                                                  

Niet maar een document is de kerk, wat overgeleverde woorden, 
bijna versteend tot een zerk boven de waarheid die zij verloren.

Nee, maar een geheim is de kerk, niet maar een ding om te meten;  
alleen als zij zwak is, is zij sterk, zal zij haar oorsprong niet vergeten.                                   

Want niet maar ‘n groep is de kerk, nee – maar een lichaam, een hoofd en leden, 
dat is mystiek .... die met handen werkt, dat is een voetstap naar vrede.

Niet maar die anderen zijn de kerk, niet maar die anderen met Hem samen; 
Hij die ons roept tot ons hart het merkt, zegt: “dat ben jij – en jij? zeg jij Amen?

(Inge Lievaart)

♥♥

♥
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Toekomst Pastoraat 
‘De toekomst van het pastoraat’ staat dit jaar hoog op 
onze agenda en komt ook iedere vergadering aan de 
orde. Minder bemensing in de wijkteams en wijzigin-
gen in de werktijden van onze predikanten maken dat 
we er nu serieus mee aan de slag moeten. In november 
2024 is ds. Wouter Koelewijn voor de duur van twee 
jaar parttime gaan werken. De donderdag en de vrijdag 
zijn dan zijn vrije dagen. Ook ds. Joke Quik-Verweij is 
minder gaan werken. Haar vrije dag is de maandag. Via 
het internet kunnen we bij andere gemeenten kijken 
hoe zij het pastoraat vormgeven. Ook zullen we zelf 
mensen binnen en buiten onze gemeente kunnen 
vragen wat zij van de kerk/van ons verwachten. De 
wijkteams hebben we in een gezamenlijke vergadering 
meegenomen in het noodzakelijke proces van veran-
deren. In 2025 komt mevrouw Nanda Jansen van de 
Kerkgroep Pastoraat van de Protestantse Gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze naar ons om ons mee te nemen 
op de weg naar verandering. Als werkgroep willen we 
proberen om voor de zomer 2025 een voorstel aan 
de kerkenraad te doen en daarna ook zo snel mogelijk 
van start te gaan. Best spannend om na veel jaren van 
een bepaalde vorm van pastoraat aan iets nieuws te 
moeten beginnen.

Contact 
In de maanden juli en augustus zijn in het kader van 
‘Zomerkerk’ 6 Inloop-Contactmiddagen gehouden 
in de kerk aan de Utrechtseweg. De predikanten, een 
wijkteamlid en de coördinator pastoraat traden op als 
gastvrouw/gastheer. Deze middagen waren speciaal 
voor gemeenteleden die in deze vakantietijd behoefte 
hebben aan contact en een praatje. De opkomst was 
niet groot maar door de bezoekers werd het erg ge-
waardeerd en zij voelden zich welkom. De maandelijk-
se Inloop-Contactmiddagen blijven in dit jaar plaats-
vinden. In december stond de Inloop-Contactmiddag 
in het teken van Kerst.

Gemeenteleden die zich laten uitschrijven, krijgen nog 
één keer post van onze gemeente, namelijk een kaart 
met een afscheidsgroet.

Actie zomergroet 
In de vakantieperiode was er voor de 2e keer de actie 
‘zomergroet’. In de kerk stonden mandjes met en-
veloppen met daarin het adres van een gemeentelid 
die blij gemaakt kon worden met een kaart vanaf het 
vakantieadres of het dagje uit. Hierop hebben we 
positieve reacties ontvangen. Een mooi voorbeeld van 
‘omzien naar elkaar doe je samen.’

Verjaardagsochtenden en groothuisbezoeken 
In 2024 werden er vier verjaardagsochtenden voor 
onze 80+ gemeenteleden gehouden.  De groothuis-
bezoeken zijn met ingang van het nieuwe seizoen 

vervangen door wijkontmoetingen op een zondag-
ochtend na de kerkdienst, die afgesloten werden met 
een gezamenlijke lunch. Drie waren in november/de-
cember 2024 en drie staan gepland in februari/maart 
2025. Het thema is: ‘De kerk dat ben jij!’ - Omzien naar 
elkaar is de taak van elk gemeentelid. Volgens de Bijbel 
is iedereen immers een ‘lichtdrager’: iedereen kan een 
naaste zijn van een medemens.

In onze vergadering van februari hebben we de groot-
huisbezoeken geëvalueerd. Er zijn ruim 900 uitnodi-
gingen de deur uitgegaan. Een aantal van in totaal 45 
gemeenteleden heeft daarop gereageerd en een van 
de avonden bezocht. We gaan ons bezinnen op de 
vraag of deze groothuisbezoeken als zodanig en qua 
tijdstip nog wel passend zijn in het huidige pastoraat. 
 
Bemensing werkgroep 
Blij waren we met twee nieuwe wijkouderlingen en 
met een wijkouderling die weliswaar stopte als ouder-
ling maar doorging als pastoraal medewerker in zijn 
wijk. Intussen heeft één van de nieuwe wijkouderlin-
gen i.v.m. haar gezondheid vrij snel moeten bedanken. 
Gelukkig was er iemand uit het wijkteam die als motor 
voor het team wil fungeren. Maar de bemensing van 
het pastoraat baart wel zorgen. 
 
Toekomst Pastoraat 
Door op handen zijnde veranderingen in 2024-2025 
hebben we als werkgroep een vergadering besteed 
aan ‘De toekomst van het pastoraat.’ Met informatie 
vanuit verschillende gemeenten hebben we ons ge-
bogen over de toekomst. De gemeente wilden we ook 
meenemen in dit proces en daarom werd een oproep 
in Samenklank geplaatst om ideeën, misschien wel 
vanuit een andere gemeente. Hierop zijn geen reacties 
gekomen. Dit thema zal de komende tijd nog regelma-
tig besproken worden. 
 
Overleg

• De werkgroep heeft in 2024 vier keer vergaderd. 
Eén vergadering was met alle wijkteams.

• De predikanten en de coördinator Pastoraat hebben 
ook regelmatig overleg. Meestal voorafgaand aan 
een vergadering van de werkgroep pastoraat.

• Vanuit dit overleg is er in juli een schrijven gegaan 
naar de uitvaartverzorgers in de regio met het 
verzoek de predikanten eerder te betrekken bij een 
uitvaart en niet op het moment als de datum van 
de uitvaart al vaststaat. Ook werden hierin de vrije 
dagen van de predikanten vermeld, evenals hun 
zomervakantie.

Coördinator Pastoraat Diny Kosters-Rosbach

6. Pastoraat
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Bijzondere diensten en Paaskaars 
De werkgroep heeft (via subgroepen) meegedraaid 
met de organisatie van de speciale diensten zoals 
met name: de Stille Week en de Paasviering, Pinkste-
ren, slotzondag, startzondag, de Laatste Zondag van 
het Kerkelijk Jaar (ofwel Eeuwigheidszondag) en de 
kerstvieringen. Ook heeft een groepje gemeentele-
den weer een Paaskaars ontworpen en gemaakt. 

Predikanten 
De predikanten schrijven elke maand een stukje in 
Samenklank over ‘De kerkdienst bij stukjes en beet-
jes’. Hierin lichten zij steeds een ander element van 
de liturgie toe. Dit naar aanleiding van het thema van 
de wijkavonden van seizoen 2023/2024.

Kinderviering en kindermaterialen 
De kinderviering draait nog steeds om de week en in 
adventstijd is het gelukt om elke zondag een kin-
derviering te organiseren. Ook in de 40-dagentijd is 
elke week de kinderviering georganiseerd. De kin-
derviering zoekt nog steeds naar nieuwe leiding. We 
hebben in werkgroep Eredienst op dit moment geen 
afvaardiging vanuit de kinderviering maar houden via 
de mail contact met de coördinatoren over de punten 
voor onze vergadering.

Organisten 
Afgelopen seizoen stond visie op muziek in de ere-
dienst op onze agenda en via de kerkenraad is dit on-
derwerp weer bij ons terecht gekomen. Onder leiding 
van Harry gaan we hier weer over praten en punten 
op papier zetten.

Vanaf 5 januari zijn we gestart met het lied van de 
maand. Elke eerste zondag wordt voor de dienst het 
lied geoefend en daarna komt het lied van de maand 
in principe elke zondag terug in de liturgie. Er is 
hierbij rekening gehouden met de thema’s van Bijbel 
Basics.

De muziekgroep 
Dit seizoen heeft een groep enthousiaste muzika-
le gemeenteleden regelmatig meegewerkt aan de 
eredienst. Het is nog even zoeken met elkaar welke 

liederen hiervoor geschikt zijn. In januari is geëva-
lueerd met de groep en is afgesproken dat Rianne 
Bik namens de muziekgroep aanwezig zal zijn bij de 
vergaderingen van werkgroep Eredienst.

De bloemendienst 
Er is afgesproken dat de dames van de bloemendienst 
bloemen uit een pluktuin of van een bloemist ge-
bruiken om een mooi boeket te maken als groet/be-
moediging voor een gemeentelid. Er is een wisseling 
geweest in de groep en verder loopt het prima op dit 
moment.

Hoe verdelen we de rollen? 
We zijn gestart met nadenken hoe we de gemeente 
meer kunnen betrekken bij de eredienst. Komend 
seizoen denken we hier verder over na. 

Liturgie A/B 
Na de fusie van de kerken is gewerkt met een liturgie 
A en een liturgie B. Deze werden naar onze gastpre-
dikanten gestuurd. Nu hebben we één liturgie ge-
maakt die naar alle gastpredikanten wordt gestuurd 
en hierin staat ook aangegeven dat in onze gemeente 
gezongen wordt uit de Evangelische Liedbundel en 
het Liedboek 1973/2013.

Vergaderingen en samenstelling

• De werkgroep Eredienst is in 2024 drie keer bij 
elkaar geweest. Daarnaast is er nog een paar keer 
door een subgroep vergaderd ter voorbereiding 
van speciale diensten. 

• De samenstelling van de werkgroep was: Wouter 
Koelewijn, Joke Quik (beiden als predikant), 
Harry de Vries (namens organisten), Will Heykamp, 
Sandra Bekendam (namens bloemendienst), Hanna 
Kodde, Wibby Dijkstra (voorzitter). Evelien Klein 
heeft onze werkgroep verlaten en vanaf januari 
2025 is Rianne Bik toegetreden als lid van werk-
groep Eredienst namens de muziekgroep. Het 
notuleren doen we per toerbeurt.

Verslag: Wibby Dijkstra

7. Eredienst
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Jeugd en jongeren zijn een onlosmakelijk onder-
deel van onze gemeente. In de zondagse diensten 

is er vaak specifiek ruimte voor een moment met 
de kinderen. Ook wordt aansluiting gezocht bij de 
tieners. Daarnaast zijn er meerdere activiteiten voor 
onze jongeren. Deze worden gecoördineerd van-
uit de werkgroep Jeugd & Jongeren. Binnen deze 
werkgroep vindt er afstemming plaats tussen de 
verschillende onderdelen van het jeugdwerk, is er 
wederzijdse ontmoeting en kunnen er beleidszaken 
besproken worden. Zo is er afgelopen jaar een start 
gemaakt met het beleid ‘veilige kerk’ handen en voe-
ten te geven.

Oppas  
Elke zondag is er, voor de allerkleinsten in onze 
gemeente (0 tot 4 jaar) oppas aanwezig tijdens de 
dienst. Ten minste één volwassene, ondersteund door 
een tiener, is aanwezig aanwezig om met de kleintjes 
te kleuren, knutselen, boekjes te lezen of gewoon 
lekker te spelen met het vele speelgoed dat aanwezig 
is. Hiermee wordt het voor ouders van jonge kinderen 
mogelijk gemaakt om op zondag in alle rust de dienst 
bij te wonen. Met de huidige bezetting aan oppas-
sers is iedere oppasser 2 a 3 keer per kwartaal aan 
de beurt. In verband met verloop blijft de zoekvraag 
naar nieuwe oppassers uitstaan, maar op dit moment 
is het rooster rond te krijgen met een frequentie die 
voor de oppassers acceptabel is.

Kinderviering 
Afgelopen jaar zijn er 29 kindervieringen geweest. 
Gemiddeld zijn er zo’n 15 kinderen aanwezig. Om de 
week is er tijdens de kerkdienst kinderviering voor 
kinderen in de basisschool leeftijd 4 tot 12 jaar. We 
volgen het programma van Bijbel-Basics. Tijdens de 
veertigdagentijd en de adventsweken was er met 
behulp van extra gemeenteleden op elke zondag 
kinderviering. Via de kinderviering werden er ook dit 
jaar met kerst een adventsboekje via Bijbel-Basics 
uitgereikt aan de kinderen. Zo was er thuis ook elke 

dag een stukje ‘advent’, dit bestond uit een spelletje, 
stukje lezen, kleurplaten en puzzels. 

Tienerviering 
De tienerviering is er voor kinderen in de eerste twee 
klassen van de middelbare school. Tijdens een deel 
van de kerkdienst gaan de tieners naar hun eigen 
ruimte en praten met elkaar en de leiding over geloof. 
Er wordt gebruik gemaakt van het vragenspel LEF. 
Naar aanleiding van deze vragen ontstaan er gesprek-
ken over uiteenlopende onderwerpen. De sfeer is 
vertrouwelijk en gezellig. Gemiddeld zijn er 9 tieners 
aanwezig. Afgelopen jaar zijn er 7 tienervieringen 
geweest.

Rock Solid  
RockSolid heeft als vanouds goed gedraaid. Elke 
avond rond de 20-25 kinderen vanuit groep 7/8 en de 
eerste twee klassen van de middelbare school. Totaal 
15 vrijdagavonden. 

Als team zijn we op sterkte en ontstaat voor het ko-
mend jaar zelfs de mogelijkheid dat een deel van de 
leiding na vele en vele jaren afscheid kan nemen.

Pastorie 
Eens in de 2 weken op zondagavond is er de Pasto-
rie voor jongeren van 13 tot 25 jaar, al zien we het 
afgelopen jaar een verschuiving naar zo’n 13-20 jaar. 
Afgelopen jaar hebben we elkaar 13 keer ontmoet. 
Op de Pastorie-avonden komen ongeveer 10 jon-
geren. We eten met elkaar, waarbij ruimte is voor 
gezelligheid en plezier. Daarna gaan we aan de hand 
van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek. 
Jongeren worden door de leiding of door elkaar 
meegenomen in wat het geloof voor ons betekent, 
hoe we dat in ons dagelijks leven ervaren en toe-
passen en wat onze twijfels zijn. Afgelopen jaar zijn 
onder andere de thema’s bijbellezen, materialisme, 
getuigen, geloofstwijfel en Pasen (paaschallenge ‘als 
nieuw’) aan bod gekomen. 
 

8. Jeugdwerk



12 maanden in 11x Samenklank

Catechese 
De catechese kreeg ook in 2024 een “wordt ver-
volgd”. Ds. Quik zag samen met Sjanie Koelewijn en 
Susan Roosenburg de kinderen aanschuiven uit groep 
3 en 4 (thema: ”Dieren”), groep 5 en 6 (thema: “Vrij-
heid”) naast groep 7 en 8 (thema: “Krachtpatsers”). 
Elke bijeenkomst was gevuld met een bijbelverhaal, 
gesprekje en verwerking. De start was steeds met een 
passend kinderlied. 
 
Herdertjestocht 
Afgelopen jaar kon de herdertjestocht gelukkig weer 
georganiseerd worden op 23 december. 

Er was een grote groep medewerkers, dus konden we 
zes taferelen bemensen. Ook waren er veel kinderen 
met hun ouders of grootouders. Ongeveer 80 be-
zoekers. Waarvan ongeveer 48 kinderen en dus 32 
volwassenen.

Diaconie 
Vanuit de diaconie wordt naar vormen gezocht om 
jongeren te betrekken bij diaconaal werk. Zo heeft 
1 van de jongeren geholpen bij het inzamelen van 
boodschappen voor de voedselbank.

Samenklank

jaargang 12/13
december 2023

januari 2024

Het wordt lichter!
Kerst en het nieuwe jaar

Samenklank

jaargang 13 
april 2024

“Zie 
ons in 

liefde aan”
(naar lied 576)

Samenklank

jaargang 13 
februari 2024

In de ‘tussentijd’

Als wij tot 
u bidden, Vader

Samenklank

jaargang 13
mei 2024

Pinksteren 2024
“Vlieg met me mee”

Samenklank

jaargang 13
juli-augustus 2024

Zomer(vakantie) 
Ga met God

Samenklank

jaargang 13
oktober 2024

Duurzaam
samen kerk zijn

Samenklank

jaargang 13
maart 2024

Ga Mee!
Met vallen
en opstaan

40-dagentijd
en Pasen

Samenklank

jaargang 13
juni 2024

“Leven 
van de wind”

Samenklank

jaargang 13
september 2024

Jaarthema en
start seizoen 2024-2025

Uitneembaar katern:

Zinzoeken 2024-2025

Samenklank

jaargang 13
november 2024

Ik heb een steen 
verlegd op aarde
Eeuwigheidszondag 24 november

Dierbaren herdenken én vooruitkijken

Samenklank

jaargang 13
december 2024

Bestemming
Betlehem

Advent 2024
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In het jaarprogramma van ZinZoeken was veel 
aanbod. Maar voor de activiteit ‘Dominee Spelen’ 

(= de liturgie samenstellen en samen nadenken over 
de preek op een bepaalde zondag) was zowel bij ds. 
Joke Quik-Verweij als bij ds. Wouter Koelewijn geen 
animo. Ook voor het buurten bij andere kerken en/
of gemeenschappen was geen belangsteling. De 
stiltewandeling is wel voorbereid maar toch afge-
last wegens gebrek aan belangstelling. Dat geldt 
ook voor de cursus ‘Symbolisch schikken’ voor/door 
gemeenteleden in de maand mei. 

De Open Deur Kring kreeg er een nieuw lid bij. Kring 
Labooy ging verder, maar nu met een nieuwe naam: 
‘Kring Labooy leest verder’. Er werd een nieuw boek 
besproken, namelijk ‘Moderne profeten’ van Kees 
van Ekris. Met de leeskring werd in het voorjaar het 
laatste boek gelezen en besproken: we deelden onze 
gedachten over de roman ‘Sonny Boy’. De filosofie-
kring die geleid wordt door ds. Annemarieke van de 
Woude en Lijbert Brussaard draait in Oosterbeek met 
schapen uit verschillende kuddes. 

In februari voerden Kees Posthumus en Sjuul Baarda 
de mini-musical ‘Ga mee’ op. Het was een succesvol-
le avond die eindigde met nagesprek bij een borrel-
plank.

In april was er een middag over ‘Afscheid nemen’. Uit-
vaartleidster Annelies Grabbijn en beide voorgangers 
praatten ons in ‘de Spreng’ bij. Het feest van de Geest 
was op 2e Pinksterdag en draaide voor de eerste keer. 
Bekende- en onbekende mensen kwamen hierop af. 
In juni was de tentoonstelling ‘Slavernij’. Dit bracht 90 
bezoekers in de kerk aan de Kerkstraat rondom een 
serieus thema. In kleinere kring werd ook het (N.B.G.) 
boekje ‘Geroepen om vrij te zijn’ besproken.

Na de zomer was er eind september een mini-ten-
toonstelling met schilderijen van Corja Bekius. Deze 
schilderijen werden door collega Teun Kruijswijk 
Jansen ook meegenomen in zijn avondvullend pro-
gramma over ‘het Onze Vader’. Dit was een mooie 
start van het startweekend. Op ‘Allerheiligen’ (= aan 
het begin van de maand november) werd door stich-
ting ‘Steen voor steen’ (Edo van Leersum) en de kerk 
(dominee Joke Quik-Verweij) een avond gehouden 
met informatie over grafteksten en de begraafplaats. 
Muziek bracht verstilling en vormde de opmaat tot 
een kaarsje branden in de Heelsumse graftuin. De na-
zit in ’t Kerkje op de heuvel was een pastoraal gebeu-
ren dat vraagt om een ‘Wordt vervolgd’!

9. ZinZoeken
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De werkgroep Communicatie adviseert de ker-
kenraad gevraagd en ongevraagd over de com-

municatie met groepen mensen binnen en buiten de 
kerk. Ook dit jaar hebben we als werkgroep Commu-
nicatie weer verschillende werkgroepen, individuele 
ambtsdragers en de predikanten geadviseerd over 
hun communicatie en hebben we een groot aantal 
communicatiemiddelen helpen maken.

Meer uitvoerend dan adviserend 
Als werkgroep hebben we ons dit jaar vooral bezig-
gehouden met het ontwerpen en produceren van 
middelen en het redigeren van teksten. Voor strate-
gisch communicatieadvies worden we helaas nog 
steeds weinig ingezet of (te) laat betrokken

Kerk-app 
We hebben gedurende het jaar voor verschillende 
doelgroepen presentaties gehouden rondom de 
kerk-app. Uiteindelijk hebben we eind december 
goedkeuring gekregen om met de kerk-app van Don-
key Mobile verder te gaan. Alle benodigde contracten 
zijn getekend, dus we kunnen aan de slag met het 
inrichten van de app en de implementatie. In de eer-
ste helft van 2025 zal de app beschikbaar zijn voor de 
gemeenteleden. Een mooie stap die ons als kerkge-
meenschap nog meer kan verbinden.

Activiteiten 
Ook dit jaar hebben we wat dingen kunnen doen 
voor de werkgroepen en commissies. Onderstaand 
een greep waar we vanuit communicatie een rol in 
hebben gehad of een bijdrage aan hebben geleverd. 

• Een greep uit de communicatiemiddelen: jaar-
boekje 2024/2025 en jaarverslag 2023; maandelijks 
ontwerp van de cover van Samenklank; suggesties 
gedaan en redactieslag op het beleidsplan; com-
municatie rondom afscheidsconcert orgel; folder 
Actie Kerkbalans; 

• We hebben weer een bijdrage geleverd aan de 
communicatie rondom het startweekend in sep-
tember.

• We hebben de predikanten en pastoraat geadvi-
seerd en gefaciliteerd met diverse communicatie-
zaken: waaronder verschillende email-nieuwsbrie-
ven rond activiteiten van CvK, Pastoraat en rond 
kerkelijke feestdagen, uitnodiging groothuisbe-
zoeken, ontwerp ansichtkaart ‘ jammer dat je gaat’, 
nieuwe verjaardagskaart 70+; communicatiemidde-
len Feest van de Geest (Pinksteren); bijlage ZinZoe-
ken-programma in Samenklank;

• Wekelijkse redactie website en posts op Facebook
 
In 2024 hebben we, met dank voor hun inzet, af-
scheid genomen van een tweetal werkgroepleden. 
Eind 2024 bestond de groep nog uit de volgende 
mensen: Bart Pausma, Thomas Geelkerken, Marjolei-
ne Garzia Perez, Mariëtte Oudhof en Grieta Eshuis. 

Bereikbaarheid 
Heb je een vraag of wil je als werkgroep of commis-
sie praktisch advies bij een communicatieactiviteit? 
Neem dan contact op via het e-mailadres: 
communicatie@pknrenkumenheelsum.nl

10. Communicatie

20+ kring
Wij zijn een klein clubje van mensen tussen de 
20 en 35 jaar. We proberen 1 keer in de maand 
samen te komen en werken met een ‘gemeen-
te-groei-groepboek’. Soms komen hier niet aan 
toe omdat het praten over alledaagse dingen ook 
heel belangrijk en gezellig is! We starten op 14 
september weer met een leuke activiteit. Zin om 
mee te doen? Neem gerust contact op. Een keer 
een avondje bijwonen? Voel je welkom! Contact-
persoon is Daphne Hardeman,
tel. 06-53 50 62 67

Ontmoet en groei - 30+ kring
Ooit zochten we een naam voor onze kring en 
kwamen uit op ‘Ontmoet en groei’. Wij zijn een 
groepje gemeenteleden tussen de 30 en 50 jaar 
(maar leeftijd doet er eigenlijk niet zo toe). Eens 
in de drie weken komen we bij iemand thuis bij 
elkaar. We drinken ko�  e/thee en praten bij. Daar-
naast willen we ook groeien in geloof. We kiezen 
met elkaar een boekje uit dat als leidraad dient 
onze gesprekken. Op dit moment is dat het boek 
‘Moderne profeten’ van Cees van Ekris (ook te be-
luisteren als podcast). Zin om een keer mee doen? 
Je bent van harte welkom. Contactpersoon:
Harm de Waard tel. 06-54 36 59 42

ZinZoeken Programma
najaar/winter 2024-2025

Vanaf september draaien de scholen weer: onze kinderen worden wijzer. Via hun onderwijzers en leer-
krachten proberen ze rekenen, taal, cijfers en letters en (op ‘het voortgezet’) verschillende andere vak-
ken onder de knie te krijgen! Vier seizoenen lang wordt er geluisterd, geschreven, gerekend en geleerd. 
Jongere of oudere jongere en jonge ouderen kunnen in seizoen 2024-2025 ook wijzer worden via de 
activiteiten van ‘Zinzoeken’. Het ‘leren’ in de kerk heeft via het Jiddische begrip ‘Lernen’ (=levenslang 
leren) een heel oude traditie. Lernen gaat trouwens dieper of verder dan leren. Bij deze de oproep om 
door-de-weeks ook eens met gemeenteleden tijd in te ruimen voor lezen, interpreteren, gedachten delen 
en ontmoeten. Via deze binnenpagina heeft u meteen allerlei soorten groepswerk in een oogopslag in 
beeld: het “lernen” kan beginnen. Aanhaken kan en mag en een keer proefdraaien is natuurlijk  ook een 
mogelijkheid. Mijn collega en ik zien u graag. Samen sluiten we af met een tip: haal deze binnenpagina uit 
Samenklank en hang deze op de koelkast, al dan niet met magneten.   

ds. Wouter Koelewijn, ds. Joke Quik-Verweij

Open Deur Kring
Elke maand lezen we als groep uit het blad Open 
Deur. Dit blad wisselt steeds van thema en laat ons 
steeds weer nadenken/praten over zingeving op
7 oktober, 4 november en 2 december van 20:00 
tot 22:00 uur in de consistorie van de kerk aan de 
Kerkstraat. Meer info bij ds. Joke Quik-Verweij:
dominee@quik-verweij.nl

Kring ‘Labooy’ leest verder
Kring Labooy ontleent haar naam aan de theoloog 
waarvan eerder een boek werd behandeld. ‘De eeu-
wige beginners’ lezen nu verder in het boek ‘Moderne 
profeten’ van ds. Ekris (theoloog des Vaderlands). 
Welkom om mee te lezen en te praten. De eerste 
bijeenkomst is op 4 september, bij Ton de Roos,
Fluitersdreef 43 Renkum.
Meer info bij ds. Wouter Koelewijn:
wouterjjkoelewijn@outlook.com

Ontmoet je wĳ kgenoten
Na de eredienst komen we als wijkgenoten bijeen. 
We gaan met elkaar in gesprek en sluiten af met soep 
en broodjes. Op 6 oktober wijk 1 op 10 november 
wijk 2 en op 1 december wijk 3.
Aanmelden bij de voorgangers gewenst. Meer info bij 
de pastores.

Kringen en ontmoetingen
door het (na)jaar heen

‘Als nieuw’ en ook vertrouwd ‘Rondje graven’
Tijdens een duopresentatie ontvang je informatie 
over de graven op de begraafplaats naast ‘t Kerk-
je op de heuvel. Na afl oop is er ruimte om een 
kaarsje op één van de graven te zetten. Ook is er 
een nazit in de kerk met ko�  e en thee of sap. Het 
‘Rondje graven’ is op 1 november, 19:00 uur bij ’t 
Kerkje op de heuvel.
Meer info bij ds. Joke Quik-Verweij:
dominee@quik-verweij.nl en
Edo van Leersum: eleersum@gmail.com

Zangdienst ‘Senior-editie’
Een dienst vol lied en (psalm)gezang. Speciaal voor 
onze oudere gemeenteleden en voor iedereen 
die goede herinneringen heeft aan liederen die al 
heel lang meegaan en soms zijn vergeten. Locatie, 
datum en tijd volgen nog. 

Vier de vrĳ heid
Wie 2024 minus 1944  doet, merkt dat het getal 
80 verschijnt. De Bevrijding heeft dus ook een 
prachtig getal bereikt. In een viering op
17 september zullen kinderen van de Airborne-
school ook een aandeel leveren. Daarna wordt 
gezamenlijk naar het monument in Heelsum 
gelopen. Viering ‘Vrijheid’ op 17 september om 
18:00 uur in ’t Kerkje op de heuvel.
Meer info bij ds. Wouter koelewijn:
wouterjjkoelewijn@outlook.com

10 jaar ‘Groene kerk’
In 2024 bestaat de plaatselijke “Groene Kerk” 10 jaar. 
Daarom willen we op twee zondagen in oktober 
extra inzoomen op fl ora en fauna. De ‘Groene kerk-
diensten’ zijn op 13  en 20 oktober om 10.00 uur in 
de kerk Kerkstraat. Meer info bij beide pastores.

Eenmalig activiteiten
voor hart en hoofd

• 23 januari - 20:00 uur - kerk Kerkstraat
Een avond over Willem Barnard/Guillaume van 
der Graft, theoloog en vooral dichter, bekend 
van onder meer zijn vele bijdragen aan het lied-
boek. Spreker is Gerda van de Haar, hoofdredac-
teur van het literaire tijdschrift Liter.

• 16 februari - 17:00 uur - kerk Kerkstraat
Zangdienst ‘junior-editie’.

• 7 maart - Inloop 19:30, start 20:00 uur - Over-
weide. Activiteit voor de middengroep: ‘Vin-
dingrijk geloven’ met theoloog, fi losoof en the-
aterwetenschapper Chris Doude van Troostwijk.

• 25 maart - kerk Kerkstraat. Workshop ‘God in 
de supermarkt’. Minimum aantal deelnemers 20.  
Doe mee! Meer info volgt.

• 4 of 6 april - 20:00 uur - kerk Kerkstraat
Toneelstuk ‘Judas’ met actrice Jeske Alblas.

Rock Solid is samen met andere tieners (vanaf 
groep 7 basisschool t/m 2e klas middelbare) leuke 
spellen doen, plezier hebben en óók samen na-
denken over het (bijbels) thema van de avond en 
natuurlijk een te gekke uitsmijter! Eerste bijeen-
komst is op vrijdagavond 4 oktober van 20.02 tot 
21.28 uur. In Overweide (zijzaal van de kerk aan 
de Kerkstraat in Renkum) Kosten zijn 1 euro per 
avond. Info bij Jannetvandeelen@gmail.com, tel. 
06-54 90 25 80

Een avond Pastorie begint met samen eten. Daar-
na verdiepen we ons in het christelijk geloof. Soms 
komt een spreker iets over een onderwerp vertel-
len. Iedereen tussen de 14 en de 25 is van harte 
welkom! We hopen jou in de pastorie te ontmoe-
ten. Neem gerust vrienden of vriendinnen mee. De 
Pastorie-avonden zijn in Overweide op zondag-
avonden vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur.
Deelname is gratis. Meer info via:
maarten_van_kan@hotmail.com

Om naar uit te kĳ ken in 2025Zinzoeken voor jongeren

Zinzoeken kan op vele manieren en is voor alle 
leeftijden. Daarom noemen we ook graag een 
tweetal jongeren-activiteiten.  

Uitgave: september 2024

vieren | ontmoeten | spelen | beleven 

2e Pinksterdag • 20 mei 2024 • 12-16 uur

PKN kerk Utrechtseweg 93 Renkum 

Een feestelijke middag

voor alle leeftijden

verschillende activiteiten en workshops

voor inwoners uit Renkum en Heelsum

Een initiatief van ‘Samen geloven in Renkum’ 

Geef je op bij Lianne via e-mail:

liannevanslooten@gmail.com

Jaarverslag

De handen ineen

2023
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De getekende kleurige handen verwijzen losjes naar de 

woorden in de wens op de kaart

Geef vandaag
voor de kerk 
van morgen

Actie

Kerkbalans

11 tot 25 januari 2025

Jouw bĳ drage vorig jaar en nu
Op het formulier bij deze brief zie je welke kerkelijke bijdrage je vorig jaar 
hebt gegeven. Geef op het formulier aan hoeveel je in 2025 wil bijdragen 
en op welke manier je jouw bijdrage wil overmaken.

Extra bĳ drage is welkom
Mocht het mogelijk zijn om jouw bijdrage te verhogen, dan zouden wij dat 
bijzonder fi jn vinden. Daarmee verkleinen we namelijk het tekort op onze 
begroting. Na het invullen en ondertekenen van het formulier kun je het in 
de afsluitbare envelop doen. Binnenkort halen we die weer bij je op.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Ook voor de generaties die komen, willen we graag een inspirerende, 
gastvrije en zorgzame kerk zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. 
Help je weer mee? Dankzij jouw gift blijft de Protestantse gemeente te 
Renkum-Heelsum een plek van betekenis. Bij voorbaat veel dank!

Met een hartelijke groet,

College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen

Als Nieuw! is het jaarthema van de PKN. In deze folder hebben we de ele-
menten uit de bijbehorende illustratie terug laten komen. Mensen en
gebeurtenissen in onze kerk zijn én vullen het hart. In de twee handen zagen 
we gevende en ontvangende handen. En tot slot het kroontje als symbool 
voor mensen die geïnspireerd door Koning Jezus samen kerk willen zijn.  Als nieuw




