
Programma 2025-2026

De Heidelberger catechismus verscheen in 

1563. Het was eigenlijk een soort geloofsbelij-

denis in de vorm van een ‘vraag-antwoord-

systeem’. Bedoeld om gelovigen houvast te 

geven. Bij hun vragen over thema’s als ellende, 

verlossing en dankbaarheid.

Petrus Datheen zorgde vijf jaar later voor een 

Nederlandse editie die hij meteen achter zijn 

Psalmen zette. Vele eeuwen is er in middag-

diensten over gepreekt. Je zou dit ‘Vorming & 

Toerusting’ avant la lettre kunnen noemen. Of 

‘zinzoeken’ op zondag in de kerk.

Ook in de huidige tijd willen wij een helpende 

hand bieden bij het ‘zinzoeken’. Ook doorde-

weeks en niet (meer) alleen op zondag. In deze 

brochure lees je wat het aanbod aan activitei-

ten is in het seizoen 2025-2026.

Anders dan in vroeger tijden is er meer te doen dan alleen horen of actief luisteren. In het 

programma van dit seizoen zie je dat leren, ontmoeten, delen en doen elkaar afwisselen. Hier-

mee hopen we de diverse groep moderne zinzoekers in onze kerk een of meer activiteiten te 

bieden.

Wie nog een tip heeft? Het programma in het voorjaar van 2026 is nog niet compleet gevuld. 

Tik daarom gerust uw pastores op de schouders: deel wat er leeft bij jouw generatie.

Graag tot ziens in de vernieuwde kerk: laat je verrassen door het werk van Gods Geest!

ds. Joke Quik-Verweij en ds. Wouter Koelewijn

‘Bron van het zij nde, groot zij t Gij , 
eeuwig oneindig en zo nabij ’
(refrein - lied 987)



20+ kring
Wij zijn een klein clubje van mensen tussen de 20 
en 30 jaar. We proberen 1 keer in de maand samen 
te komen en werken met het boek ‘Dichterbij dan 
je durft dromen’. Soms komen hier niet aan toe 
omdat het praten over alledaagse dingen ook heel 
belangrijk en gezellig is! We starten op 22 sep-
tember weer met een leuke activiteit. In het najaar 
staan verder 20/10, 18/11 en 16/12 gepland. Zin om 
mee te doen? Neem gerust contact op. Een keer 
een avondje bijwonen? Voel je welkom! We komen 
bijeen op Torenlaan 20 in Heelsum.

Contactpersoon is Daphne Hardeman:
daphne_veldt@hotmail.com

Ontmoet en groei - 30+ kring
Ooit zochten we een naam voor onze kring en 
kwamen uit op ‘Ontmoet en groei’. Wij zijn een 
groepje gemeenteleden tussen de 30 en 50 jaar 
(maar leeftijd doet er eigenlijk niet zo toe). Eens 
in de drie weken komen we bij iemand thuis bij 
elkaar. We drinken koffi  e/thee en praten bij. Daar-
naast willen we ook groeien in geloof. We kiezen 
met elkaar een boekje uit dat als leidraad dient 
onze gesprekken. Zin om een keer mee doen? We 
starten weer op 23 september. Je bent van harte 
welkom.

Contactpersoon is Harm de Waard
e-mail: dewaardharm@outlook.com

ZinZoeken Programma
2025-2026

Open Deur Kring
Elke maand lezen we als groep uit het blad Open 
Deur. Dit blad wisselt steeds van thema en laat ons 
steeds weer nadenken/praten over zingeving. Het oe-
cumenische blad bestaat sinds 1934. Het biedt al vele 
jaren verschillende generaties inspiratie, schoonheid 
en hoop. Elk oecumenisch hart is welkom.

De eerste bijeenkomst is op maandagavond 1 sep. 
In de kerk aan de Kerkstraat van 20:00 uur tot uiterlijk 
22:00 uur. Daarna in één van de zalen in de kerk aan 
de Utrechtseweg 93. Er volgen er nog ontmoetingen 
op 6/10, 3/11 en 8/12. Eind 2025 plannen we voor 
2026.

Het blad wordt maandelijks aangereikt via de predi-
kant. Zij regelt een collectief abonnement (€3,57 per 
blad). 

Meer info bij ds. Joke Quik-Verweij:
dominee@quik-verweij.nl

Kring ‘Labooy’ leest verder
Kring Labooy ontleent haar naam aan de theoloog 
waarvan eerder een boek werd behandeld. ‘Deze 
eeuwige beginners’ lezen nu verder in het boek 
Psalmen. Welkom om mee te lezen en te praten. 
De eerste bijeenkomst is op 10 september, Daar-
na wordt elke 2e woensdag van de maand hiervoor 
gereserveerd.

Meer info bij ds. Wouter Koelewijn:
wouterjjkoelewijn@outlook.com

Kringen en ontmoetingen door het jaar heen

‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’

Rock Solid is samen met andere tieners (vanaf groep 
7 basisschool t/m 2e klas middelbare) leuke spellen 
doen, plezier hebben en óók samen nadenken over 
het (bijbels) thema van de avond en natuurlijk een 
te gekke uitsmijter! Eerste bijeenkomst is op vrij-
dagavond 25 oktober van 20.02 tot 21.28 uur. In De 
Basis (de kelder van de kerk aan de Utrechtseweg 
in Renkum) Kosten zijn 1 euro per avond. Info bij 
Christa van Alten en Mark Hardeman via:
rocksolid@pknrh.nl

Een avond Pastorie begint met samen eten. Daar-
na verdiepen we ons in het christelijk geloof. Soms 
komt een spreker iets over een onderwerp vertellen. 
Iedereen tussen de 14 en de 25 is van harte welkom! 
We hopen jou bij de Pastorie te ontmoeten. Neem 
gerust vrienden of vriendinnen mee.
De Pastorie-avonden zijn in De Basis (de kelder van 
de kerk aan de Utrechtseweg in Renkum) op
zondagavonden vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur.
Deelname is gratis. Meer info via:
maarten_van_kan@hotmail.com

Zinzoeken voor jongeren Zinzoeken kan op vele manieren en is voor alle leeftijden.
Daarom noemen we ook graag een tweetal jongeren-activiteiten.  



‘Gedichten, gedachten en gedenken’
De eerste editie van deze activiteit was begin no-
vember 2024. We zetten haar graag voort in een 
iets andere setting maar met dezelfde intentie: het 
luisteren naar wezenlijke zaken, het ontmoeten 
van elkaar én het gedenken van hen die we juist nu 
intens missen. Wat kun je verwachten: declamatie 
rouwgedichten met muzikale intermezzo’s, ge-
dachteniskaarsje op graf bij begraafplaats zetten. 

Iedereen is welkom. Voor kaarsen wordt gezorgd, 
maar je mag natuurlijk ook een eigen kaars of 
bloem meenemen.

Plaats en tijd: Het Kerkje op de Heuvel 
Koninginnelaan te Heelsum. 
Vrijdagavond 31 oktober 2025 inloop met koffie 
en thee tussen 18:45 - 19:15 uur, start lezing 19:15 
uur; einde bijeenkomst 21:00 uur. Nà afloop een 
glaasje. Aanmelden niet nodig.

Organisatie en meer info bij ds. Joke Quik-Verweij 
(namens PKN Renkum-Heelsum): 
dominee@quik-verweij.nl 
Edo van Leersum (namens Stichting Kerkje op de 
Heuvel): eleersum@gmail.com

Sing-inn ‘Jubeljaar’
Samen lekker zingen met de kerkband op zondag 
5 oktober in de kerk aan de Utrechtseweg.

Wie zingtips of -wensen heeft: laat het weten aan 
Mieke Stigter: mieke.fortuyn@gmail.com of 
Cees van Alten: cees.vanalten@pknrh.nl

Ode aan Nel Benschop
We horen meer over het leven en werk van 
dichteres Nel Benschop. Deze toerustingsavond 
wordt gegeven door onze Dierense collega’s aan 
de andere kant van de Veluwezoom, te weten ds. 
Frans Ort en ds. Ronald Heins. Zij zijn vorig sei-
zoen in deze poëtische materie gedoken en delen 
hun kennis nu ook met ons.

Donderdag 27 november 2025 van 20:00 tot 
22:00 uur in de kerkzaal van kerk aan de Utrecht-
seweg. Graag aanmelden bij ds. Joke Quik vóór 
20/11 (in verband met de catering) 
dominee@quik-verweij.nl

Activiteiten 
voor hart, hoofd en handen

En verder op het programma 
•	 Een avond met zang en orgel.
•	 Een avond over bidden met tieners
•	 Een thema-avond over dementie.
•	 We hopen dat ‘theoloog des Vaderlands’ Kees 

Ekris een inspirerende avond in onze vernieuwde 
kerk wil invullen. Er is al contact met hem gelegd.

•	 Maandelijks extra activiteiten ‘Jubeljaar’ (ter 
geegenheid van onze vernieuwde kerk). 
Een Jubeljaar-commissie probeert tussen sep-
tember en juni voor elke generatie een kennis-
making met de vernieuwde kerk te organiseren. 
Ideeen én activiteiten die op stapel staan:
-	 Een Workshop Wijn in de Bijbel
-	 Een pubquiz
-	 Colombiaanse maaltijd (ZWO)
-	 Poppentheater met Maarten Vlaardingerbroek
-	 Palmpaasstokken maken
-	 Ars Pro Deo kunsttentoonstelling 

(Groene kerk) 
-	 Kerkdienst in de open lucht 

Houd de communicatiekanalen van de kerk in de 
gaten voor meer informatie!

Om naar uit te kijken in 2026
‘Meditatief schilderen’
We duiken samen in de Bijbel en verdiepen ons in 
het preekrooster van de lijdenstijd. Eén van deze 
teksten gaan we verbeelden op een canvas.

Vijf maandagavonden: 12, 19 en 26 januari en 
2 februari (9 februari is reservedatum) van 19:30 tot 
21:30 uur  In de grote zaal ‘De Ontmoeting’ van de 
kerk aan de Utrechtseweg 93 te Renkum.

Extra’s: Materiaal zoals een schildersezel, canvas 
(50x70 cm), kwasten en verf staat klaar. je krijgt tips 
tijdens het schilderen en er is koffie en thee. 

Deze activiteit van Zinzoeken start vroeg in het 
nieuwe jaar zodat de schilderijen ook een plekje 
kunnen krijgen in een dienst op één van de zon-
dagen in de Lijdenstijd. Die begint op Aswoensdag 
(18 februari 2026) zodat deze vroege start in het 
jaar een noodzaak is. We denken aan een groep 
van maximaal 10 mensen.

Aanmelden  gewenst! 
Organisatoren: Ditty Burgers (06-25 44 86 01), 
Lianne van Slooten (06-25 44 66 81) en ds. Joke 
Quik-Verweij (0371-76 90 17) of via 
dominee@quik-verweij.nl



Uitgave: september 2025

2025

September
01 | Open Deur kring
10 | Kring Labooy
22 | 20+ kring
23 | Start 30+ kring ‘Ontmoet en groei’

Oktober
05 | Sing-inn ‘Jubeljaar’
06 | Open Deur kring
08 | Kring Labooy
20 | 20+ kring
25 | Start Rock Solid
31 | Gedichten, gedachten en gedenken

November
03 | Open Deur kring
12 | Kring Labooy
18 | 20+ kring
27 | Ode aan Nel Benschop

December
08 | Open Deur kring
10 | Kring Labooy
16 | 20+ kring

2026

Januari
12 | Meditatief schilderen
19 | Meditatief schilderen
26 | Meditatief schilderen

Februari
02 | Meditatief schilderen

Toelichting bij de Illustraties  
De illustraties in dit programma zijn afgeleid van de tekening die de PKN heeft laten maken voor het jaar-
thema: Kijk, laat je verrassen door Gods Geest! 

De levendige illustratie staat symbool voor de veelzijdige werking van Gods Geest. De duif verwijst naar 
de Heilige Geest, terwijl de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert. De druppel staat voor het le-
vengevende water en de kleurigheid representeert zowel de creativiteit van de Schepper als de veelkleu-
righeid van de schepping en de kerk. Een mooi thema dat goed past bij de activiteiten van ZinZoeken.

Data geplande activiteiten op een rij (najaar/winter)


